Bij de kleuters hebben wij in deze eerste periode het Jassenspel gespeeld! De jassen staan voor
verschillende emoties. De kinderen mochten allemaal hun eigen ‘jas” kiezen die het beste bij hen
paste op die dag. Samen hebben we met elkaar gepraat over de keuze voor een bepaalde ‘jas’. Hoe
komt het dat je blij bent? Of bijvoorbeeld bang bent? Soms had het te maken met het wennen aan
de nieuwe klas, omdat je elkaar nog niet goed kent. Of omdat je nog niet altijd durft te zeggen wat

je denkt en voelt. Op deze afbeelding zie je hoeveel leerlingen welke jas kozen op de de eerste dag
en welke op de tweede dag.
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Als juffen zijn we zeer trots op de saamhorigheid in de kleuterklassen! Wat kunnen onze leerlingen
al goed naar elkaar luisteren en zelfs elkaar aanvullen of tips geven! Geweldig! Dit zijn de eerste
kleine stapjes richting het krijgen van inzicht in je eigen gedrag en dat van een ander.
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